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Rood 

Rood is de kleur van vlammend licht 

aangeraakt worden door de zon die schittert op de golven 

Krachtig als de liefde 

heilige Geest 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij: Kom adem ons open  

 

Intochtslied: Mensen van het vuur zijn wij (VH 36, Mel. Lied 314) (staande) 

 

Mensen van het vuur zijn wij 

door de vlam, die eens ontstoken, 

hartgericht, verblijdend vrij, 
oude grenzen heeft doorbroken. 

Gids van nieuwe vergezichten, 
Leer ons op uw Geest te richten. 

 

Mensen van het vuur zijn wij, 
van het godbezielde leven, 

om de wereld wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 

Geest van vuur wil door ons branden, 

Wees in stad en land voorhanden. 
 

Mensen van het vuur zijn wij, 
Aangestoken om te dromen 

Met de mensen van voorbij, 
Dat Gods toekomst ooit zal komen. 

Geest van God, vlam in dit leven, 

Blijf met ons bestaan verweven. 
 

Stil worden  

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Lied: Cantorij en gemeente Wij zoeken hier uw aangezicht (mel. Lied 281) 

Wij zoeken hier uw aangezicht.  

God, houd uw oog op ons gericht:  
Kyrie eleïson 
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Ontvlam in ons en vuur ons aan!  

Getroost zullen wij verder gaan:  
Kyrie eleïson. 

 

Gebed om ontferming  

 

Lied: Cantorij en gemeente 

 

De zon straalt van uw aangezicht  

en zet ons leven in uw licht.  

Amen. Halleluja! 

 
Leefregel: Gal. 5:16-17, 22-25 

 

Lied: Cantorij en gemeente 

 

Hij tekent ons met licht en vuur,  
met adem voor de lange duur.  

Amen. Halleluja! 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord: Lied 701: 1, 2 en 3 

 
      Allen:  Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Cantorij:  Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 
 

Cantorij:  Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
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Schriftlezing: Gen. 11:1-9 

 

Lied: 1001:1, 2 en 3 De wijze woorden en het groot vertoon 

 

Cantorij:  De wijze woorden en het  groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 
    Allen: Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

    Allen: Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 
 

Schriftlezing: Hand. 2:1-24 

 

Cantorij: Aan het einde van het leven 

 
Aan het einde van het leven neemt Gods Geest de  

laatste adem in haar grote waaien op. 

Onze geest wordt weer verenigd met God die haar gegeven heeft. 

En wat er blijft wordt in lucht en aarde opgenomen 

voor leven dat opnieuw ontstaat. 

Niets gaat verloren. 
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Verkondiging 

 

Lied: 675:1 en 2 Geest van hierboven 
 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 
deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 
al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 
Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 
en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
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AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMTSDRAGERS EN PASTORAAL 

MEDEWERKER 

 

Inleidende woorden 

 

Afscheid vertrekkende ambtsdragers:  

Ouderling: De heer Derk Vegter 

Diaken: Mevrouw Fimke van Sloten-Bloemhof 

Kerkenrentmeester: Mevrouw Alies Gommer 

 

Voorganger: Derk, Fimke en Alies, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank 

voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in Christus’ 

kerk hebben vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles 

wat jullile vertrouwelijk ter kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na jullie 

afscheid. We wensen jullie vrede en alle goeds! 

 

Lied: 421 Vrede voor jou 

 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
 

Presentatie van de (her-) te bevestigen ambtsdragers en pastoraal 

medewerker door de ouderling van dienst 

 

Diaken: Mevrouw  Annie Schuiling-Grootenhuis; de heer Gert Hulsink en 

mevrouw Margriet Koopman 

Ouderling-kerkrentmeester: De heer Ginus Oostingh en de heer Gert Schuiling 

Pastoraal medewerker: De heer Derk Vegter 

Na het noemen van de namen vraagt de voorganger aan de ouderling van dienst 

of er bezwaren zijn ingebracht tegen hun (her)bevestiging. Bij geen bezwaar: 
 

Voorganger: Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. 

Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden, 

waartoe de kerk van Christus hen heeft geroepen. 

Voorganger - Loven wij de Heer 

Allen - Wij danken God 

 

Geloofsbelijdenis – Lied: 344:1, 2 en 3 Wij geloven één voor één (staande) 

 

Wij geloven één voor één 
en ook samen: 
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de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 
Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 
Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

Woorden voor de gemeente t.a.v. de opdracht 

Voorganger: Gemeente, nu wij diakenen en ouderling-kerkrentmeesters en een 

pastoraal medewerker mogen gaan bevestigen, horen we eerst wat de kerk aan 

hen heeft toevertrouwd. We zijn ons ervan bewust dat in het bijeenbrengen en 

onderhouden van zijn kerk onze Heer Jezus Christus gebruik maakt van de dienst 

van mensen.  

 

In de kerk is aan sommigen een bijzondere taak toevertrouwd. Hun ambtswerk is 

bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot 

opbouw van de gemeente. De ambtsdragers mogen dit werk doen zoals Jezus zijn 

werk deed: niet om zich te láten dienen maar om zélf te dienen.  

 

De dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt duidelijke gestalte in het ambt van de 

diakenen. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om allen, die hulp nodig 

hebben - binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf - te doen delen in de liefde 

van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de 

arme, voor hen die om hulp roepen, en voor degene die geen helper heeft. Zo 

zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want zij zijn allen 

schepselen van de Heer. Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de 

schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij bij de maaltijd van de Heer 

brood en beker bij ons doen rondgaan. 

Een ander ambt is dat van ouderling- kerkrentmeester.  

De ouderlingen-kerkrentmeesters delen in de ‘gewone’ taken van de andere 

ouderlingen: de zorg voor en het opzicht over de gemeente, het dragen van 

medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten en de 

herderlijke zorg. Daarnaast wordt aan hen toevertrouwd het zorg dragen voor en 

onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en 

werken van de gemeente en het beheren van de goederen en gebouwen van de 
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gemeente. Om de ouderlingen-kerkrentmeester niet te zwaar te belasten, geeft de 

kerkorde de mogelijkheid hen vrij te stellen van de toerusting en de herderlijke 

zorg voor de gemeente. 

Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid als Raad van de kerk 

om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen te bewaren bij God en zijn 

genade. Daarin zoeken zij samen met de gemeente Gods Koninkrijk en zijn 

gerechtigheid.  

Daarnaast vraagt de dienst in de gemeente een voortdurende steun en bijstand van 

andere vrijwilligers. De pastoraal medewerker zet zich in zijn bediening in ten 

behoeve van het pastoraat. Waarbij het er in het bijzonder om gaat de leden van 

de gemeente te bewaren bij God, bij elkaar en bij zichzelf. 

 

De (her-) te bevestigde ambtsdragers komen naar voren 
Gelofte van ambtsdragers en de pastoraal medewerker die hun dienst 

voortzetten 

Voorganger: Eenmaal zijn jullie in het ambt van ouderling, diaken of ouderling-

kerkrentmeester in deze gemeente bevestigd. Daarbij hebben jullie uitgesproken 

dat jullie de heilige Schrift aanvaarden als leidraad voor jullie leven en handelen. 

Jullie hebben beloofd geheim te zullen houden wat jullie vertrouwelijk ter ore is 

gekomen en dat jullie je taak zullen vervullen overeenkomstig de orde van onze 

kerk. Nu jullie je ambtswerk zullen voortzetten, vraag ik jullie:  

Beloven jullie je ambt en bediening waardig en trouw te bedienen met liefde voor 

de gemeente en voor alle mensen die de Heer op jullie weg brengt?  

Antwoord van de ambtsdragers  

Gelofte van de nieuwe ambtsdrager 

 

Voorganger: Margriet, je bent voor het eerst geroepen tot het ambt van diaken in 

deze gemeente: 

Gelooft u dat u door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof? 

Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente 

en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 

En belooft je geheim te houden wat jou vertrouwelijk wordt meegedeeld, en 

beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 

Wat is daarop jouw antwoord, Margriet Koopman? 

Antwoord nieuwe diaken 

 

De bevestigde ambtsdragers ontvangen de zegen 

 

Overhandiging en aansteken van de kaarsen  
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Lied: 421 Vrede voor jou  

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Betrokkenheid van de gemeente (staande) 

Voorganger: Gemeente van de Zuiderkerk, nu deze ambtsdragers en 

kerkrentmeesters bevestigd zijn, wil ik u vragen of u belooft hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee 

te werken in de dienst aan onze Heer?  

Gemeente: Ja, van harte 

De bevestigde ambtsdragers gaan terug naar hun plaats 

 

Lied: 421 Vrede voor jou  (1x) als vredegroet aan elkaar (staande) 

 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Lied: Blijvende nabije (zitten) 

 
Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 
Leid ons, adem van God. 

 
Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God.  

 
Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 
Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging en voorbede  

 - Stilte 

 - Cantorij: Het is de liefde 
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Inzameling van de gaven:  1e Diaconie Pinksterzending 

    2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied:  689:1 + Zingenderwijs 7:1 en 2 Als wij zijn stem verstaan 

 

        Cantorij: Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, 

  gebeurt aan ons vandaag. 

             Allen: Dat vuur van het begin, wij ademen het in 

  Gods woord dat antwoord vraagt. 

        Cantorij: Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 

  en baande nieuwe wegen 

             Allen: Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 

 

        Cantorij: Als wij zijn stem verstaan, dan zal het verder gaan 

  dan zal toekomst zijn 

             Allen: Als niet de taal verdort, Gods taal weer zichtbaar wordt, 

  in werken groot en klein, 

        Cantorij: dan krijgt het woord weer kracht en heil, niet meer verwacht 

  zal toch weer nader komen 

             Allen: God roept een wonder op, haalt mensen uit de slop, 

  meer dan wij durven dromen. 

 

        Cantorij: Zij stonden in de gunst door echte levenskunst, 

  zij maakten woorden waar. 

             Allen: Zij schreven Gods verhaal in duidelijke taal: 

  zij deelden met elkaar. 

        Cantorij: Hij gaf een nieuw gezicht aan duisternis en licht, 

  aan alles wat zij deden. 

             Allen: Hun gaan werd als een dans, hun leven kreeg de glans 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen  

 

 

Amen met het lied: God zal met je meegaan 

 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
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en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Orgelspel 

 

FELICITATIES / GOEDE WENSEN 

De gemeente krijgt gelegenheid de ambtsdragers te bedanken, c.q. te feliciteren 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u/jou fijne en geest-rijke Pinksterdagen! 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 
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Nieuwsbrief zondag 19 mei 2024 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft, na een ziekenhuisopname, in 

Weidesteyn om te revalideren, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA 

Hoogeveen. 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

- Dhr. E.R. Schuiling, Veilingstraat, is vorige week met een herseninfarct 

opgenomen in het ziekenhuis. Doordat snel kon worden ingegrepen is erger 

voorkomen en kon hij  aan het eind van de week weer naar huis. Komende 

week volgt nog een operatie. 

 

Leven is kwetsbaar. Daar zijn we niet altijd bewust mee bezig, totdat er 

zich wat voordoet. Er zijn ook mensen die deze kwetsbaarheid elke dag 

ervaren. We vertrouwen hen toe aan de zorg en aandacht van onze God. 

Dat betekent tegelijkertijd dat we als leden van de gemeente ons opstellen 

voor de Geest die ons aanzet handen en voeten te geven aan de zorg van 

God. Die Geest waait om ons heen en is nabij in troostvolle aanwezigheid 

zegt lied 676 uit het Liedboek. 

 

De Geest, wij zien haar niet, 

toch horen we haar stem 

die goede woorden spreekt 

als ik verdrietig ben. 

 

Vanuit de overkant, 

een land dat niemand ziet, 

ontvangen wij een kracht, 

de Geest die uitzicht biedt. 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de 

consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even 

bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c81a9dbc1a73a5:0x9f33b7ae10c90345?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c81a9dbc1a73a5:0x9f33b7ae10c90345?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H.Klaassen, Leeuwerikkenveld, Emmen. 

Mevr. A. Wemmenhove, Tussenpad. 

 

Kerken met Vaart 

De geplande pelgrimstocht van Kerken met Vaart, die zou plaatsvinden op  

1 juni a.s., gaat niet door. 

Deze wordt tot nadere datum uitgesteld. 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 24 mei is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 22 mei zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie 

en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, 

vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook 

binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 26 mei  

Voorganger:  Ds. W. de Groot 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 
 

mailto:scriba@pknnav.nl
http://www.pknnav.nl/

